
Kerkboekje bij de kerkdienst op zondag 24 januari 2021 in Kerkwijk 

Vandaag is er een doopdienst... 
Wat fijn dat jij ook kijkt en luistert! 

 

1. Hoe heet de dominee die vandaag preekt?  
 

….…………………………………………….................................................... 
 

2. Schrijf de psalmen die we gaan  
zingen op de notitieblok! 
 

 
 
 
 

3. Kijk nog even op het bord. Uit welk Bijbelboek gaan we lezen? 
 

Genesis  –  Galaten  –  Exodus  –  Romeinen  –  Jesaj 

4. Als het kindje binnen wordt gebracht, dan zingen we deze 
psalm. Die ken je vast wel! (kijk op de volgende bladzijde) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. De dominee spreekt een mooie zin uit bij het dopen.  

Wat ontbreekt er? 
 

“Ik doop u in de Naam van de 

……………………………… ,  

de ………………………………  

en de ……………………………… “ 
 

Na de doop luisteren we naar de preek. 
 

6. De preek gaat over Exodus 14 vers 22. Wat klopt NIET? 
 

Zo gingen de Israelieten / Egyptenaren midden in de rivier / zee  
op het pad / droge. Het vuur / water was voor hen aan hun rechter- 

en linkerhand een bescherming / muur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Luister goed naar de preek en maak de zinnen af. 
Kies uit: Beloofde Land, geloof, vertrouwen 
 

Mozes moet zijn staf omhoog houden. Dat is een teken van 

……………………………………………………………. De Heere redt Zijn 

volk. Ze krijgen een pad door de zee. En dat leidt naar het 

……………………………………………................... God zorgt voor Zijn 

volk. Door dit wonder kunnen ze leren Hem te …………………………… 

 

8. Hoeveel verschillen tussen deze twee plaatjes kun je vinden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er staat ook een knutselwerkje over dit verhaal op de website!  
Dat vind je vast ook leuk om te maken! 


