Gebed ten tijde van de coronacrisis

Heilige God. Vader in onze Heere Jezus Christus. U, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat
wat Uw hand begon.

Dank dat wij U om Jezus’ wil onze Vader mogen noemen. Dank voor onze moeder, Uw Kerk, die U
bewaart en uitbreidt onder Israél en de volken, tot op de grote dag van Christus’ komst.

Te midden van zoveel dat gebroken is, hopen wij op Uw heil. U gaat Uw ongekende weg. U bent niet van
Uw stuk te brengen. U staat in voor de heiliging van Uw Naam en voor de komst van Uw Koninkrijk.

Heilige Geest, leer Uw Kerk in Uw zekerheid te leven. Vergeef ons, wanneer in de verkondiging van Uw
Woord en in het christelijke leven de sprankelende vreugde van de opgestane Christus wordt gemist.

Vergeef ons alle kerkelijk geharrewar; alle pogingen om eigen inzichten, eigen schema’s en eigen
stokpaardjes in te brengen. Breek dat alles af, o God, opdat Uw volk zich weer in U verblijdt!

Maak ons tot een stralend licht voor de mensen om ons heen. Laat de hoop op U en op Uw toekomst
werkelijk het verschil mogen maken. Geef ons genade om ons te verblijden in de hoop, om geduldig te

zijn in de verdrukking en om te volharden in het gebed.

Ontferm U over allen die gebukt gaan onder lichamelijke en psychische nood. Alleen Uw komst is het, die
hun en ons heil volmaakt. Kom, Schepper, Geest.

Ontferm U over verloren zonen en dochters; verloren vaders en moeders; verloren vrienden en
bekenden. Breng hen aan de voeten van de Gekruisigde. Breng hen Thuis.

Zie ons aan in Uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, Die ook voor ons bidt.

Amen.
Ds. J.J. ten Brinke



