Zomerconcert

10 juni 2023
Hervormde Kerk Bruchem Aanvang 19.30 uur

Met medewerking van:

Chr. s Grevelduins mannenkoor
“De Lofzang” Sprang-Capelle
o.l.v. Dick de Jong

Chr. Gem. Zangver. “Sursum Corda” Bruchem
o.l.v. Arjaan van Eck

En diverse muzikanten




Christelijk ’s Grevelduins mannenkoor “De Lofzang”
muzikanten
Orgel: Anton de Raad
Trompet: Gert Jan van Strien

Christelijk Gemengde Zangvereniging “Sursum Corda”
muzikanten:
Orgel: Janita van der Steeg/ Gea van der Steeg
Piano: Gea van der Steeg
Dwarsfluit: Corrianne van Wijnen
Bugel: Melvin den Otter
Trompet: Henrico van der Steeg




Woord van welkom: Peterke van Honk

Samenzang: Eens als de bazuinen klinken

Eens, als de bazuinen klinken, Van die dag kan niemand weten,

Uit de hoogte, links en rechts, maar het woord drijft aan tot spoed,
Duizend stemmen ons omringen, zouden wij niet haastig eten,

Ja en amen wordt gezegd, gaandeweg Hem tegemoet,

Rest er niets meer dan te zingen, Jezus Christus, gist’ren, heden,

Heer, dan is Uw pleit beslecht. Komt voor eens en komt voor goed!

De Lofzang: Stilte over alle landen (K.J. Mulder)

Stilte over alle landen in deze nacht.

Vouwen wij te-zaam de handen nu voor de nacht.

Wat de felle dag deed beven en hoe zwaar ook vaak het leven.
God wil ons de ruste geven in deze nacht.

Stilte over alle landen, in deze nacht

Vouwen wij te-zaam de handen, nu voor de nacht.

God moog’ voor ons allen zorgen, tot het dagen van de morgen
Bij hem veilig en geborgen, ook deze nacht.

De Lofzang: Kom, Heil’'ge Geest, daal neder (P. Stolk)
Kom, Heil’ge Geest daal neder, als op het Pinksterfeest;
Maak onze harten teder, daal neder Heil’'ge Geest.

Ach, vaak zijn onze zinnen naar 't aardse nog gericht.
Kom, goede Geest daar binnen en maak het duister licht.
Leer ons de Heiland kennen, Hem minnen meer en meer.
Leer aan Zijn dienst ons wennen, die kiezen keer op keer.
Doe ons de Vader eren, Die in Zijn Zoon ons mint.

Wil ons in alles leren: Maak Hemels ons gezind!

Sursum Corda: Psalm 23 De Heer is mijn Herder (J. Bredewout)

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets, Hij doet mij nederliggen in grazige
weiden. Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel en Hij leidt mij
in de rechte sporen om Zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad.

Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.



Voor het oog van mijn vijand noodt Gij mij aan Uw dis. Gij zalft mijn hoofd met
olie, mijn beker vloeit over. Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag. Tot in
eeuwigheid, tot in eeuwigheid zal ik in des Heren huis verblijven. Halleluja.

De Lofzang: Zoekt eerst het Koninkrijk van God (K.J. Mulder)
Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid

en dit alles ontvangt u bovendien. Hallelujah, hallelujah.

Gij kunt niet leven van brood alleen maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelujah, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn. Zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelujah, hallelujah.

De Lofzang: Laat al wat leeft Hem eren (B. Bout)

Zing nu de Heere een nieuw lied, Hem Wiens wonderen gij ziet,
Hij heeft op de aard’ het heil de mens geopenbaard.

"t Is trouw al wat Hij ooit beval, 't staat op recht en waarheid pal.
Hij dacht in genade aan het huis van Israél!

Verheerlijkt dan de Heer en buigt u voor Hem neer,

wie komt in angst tot Hem gevloden redt Hij uit hun noden.

Gij ganse aarde juicht den Heer! Looft Hem en verbreidt Zijn eer.
Roept dan uit met vreugd’ en weest tezamen nu verheugd!
Aard’ en hemel saam, verheft Zijn grote Naam!

Hij komt om d’aard te richten rechtmatig en rechtvaardig.

Looft Hem dan met kracht, verhef Zijn naam met macht.

Juich dan met stem en instrument voor ‘t aangezicht des Heeren,
laat al wat leeft Hem eren.

Sursum Corda: Psalm 150 (M. L. Mc Phail)

Looft nu de Heer, looft nu de Heer! Looft Hem om Zijn heiligdom. Looft God in
Zijn heiligdom. Looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! Looft Hem om Zijn
mogendheén! Looft Hem naar de grootheid Zijner kracht! Looft Hem met de
klank der bazuinen. Looft Hem met de luit en de harp! Looft Hem met de
trommel, de trommel en de fluit! Looft de Heer! Looft Hem! Looft Hem met de
trommel, de trommel en de fluit. Looft de Heer met snarenspel en orgel! Looft
Hem met cymbelspel, looft Hem! Looft Hem met klinkende cymbalen! Alles
wat adem heeft, love de Heer! Halleluja! Looft de Heer!



Gezamenlijke koren: Wij danken U (R. Hakkert)

Voor Uw trouw, o Heer, door alle jaren heen, voor Uw zegen elke dag danken
wij U. Voor Uw liefde Heer, dwars door het donker heen, voor Uw Zoon, Die
alles gaf, danken wij u. Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw
naam. Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer.

Voor de mensen, Heer, trouw door de jaren heen, voor hun warmte elke dag,
danken wij U. Voor dit samenzijn, bouwend op U alleen, voor het uitzicht naar
die dag, danken wij U. Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw
naam. Want U komt toe de hoogste eer, wij danken U, o Heer.

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij
weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o
Heer, aan mij betoond.

Wij danken U, o hoogste Heer, ons loflied prijst Uw naam. Want U komt toe de
hoogste eer, wij danken U, o Heer.

Samenzang: Lichtstad met Uw paar’len poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem

Sursum Corda: Geven (J. Mulder)

Zag je ooit de eerste stralen van een gouden zomerzon? Of de regenboog in
druppels van fonteinen of een bron? Zie je om naar juist degene, die maar
zelden wordt gezien? Maak je tijd voor echte aandacht en een schouderklop
misschien?



Refrein: Leef je om jezelf te geven, omdat God Zich gaf voor jou? Dan zijn zelfs
de kleinste daden tekens van Zijn grote trouw. Heb je oor voor iemand anders,
die een klankbord nodig heeft en bemoedigen jouw woorden wel een mens
die eenzaam leeft? Refrein:

De Lofzang: Zie de zon (G. Verdi)

Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel. In 't prachtig schoon van ’s Hemels
baan. Maan en sterren heeft Hij ons gegeven. Laat daarom horen een loflied
op Zijn naam.

Refrein: Zing tot eer van God Uw Schepper. Zing een loflied met hart en stem.
Blaas bazuinen, sla de trommel. Speel een danklied tot eer van Hem.

Hij regeert over mens en zee en land. Zorgt voor ons,

ieder dier, bloem of plant. Refrein:

Zie de schoonheid van Zijn wond’re schepping. Een vogel zingt haar lied voor
Hem. Hoor het ruisend lied van ’s werelds zeeén. Alles gemaakt en nog steeds
bestuurd door Hem. Refrein:

De Lofzang: Jacobs Ladder (S. Marion)

Looft Hem Die is hoog verheven. Hij Die groot is en ons werk ziet, looft Hem,
prijst Zijn naam.

Zijn almachtig hand werkt wonderen. Hij Die groot is en ons werk ziet, looft
Hem, prijst Zijn naam.

Aard en zee heeft God geschapen. Hij Die groot is en ons werk ziet, looft Hem,
prijst Zijn naam.

Al heeft God geschapen, 't gans heelal heeft God geschapen, Hij Die groot is en
ons werk ziet, looft Hem, prijst Zijn naam.

Maan en sterren rijs, schijn maan en sterren rijs, schijn maan en sterren
heerlijk in de nacht. Looft de Schepper al gij mensen.

Sursum Corda: Rondo rond de Morgenster (L. van der Steen)

Ik ben de blinkende Morgenster een nieuwe dag breekt aan;

Ik ben de blinkende Morgenster. Nooit zal de zon meer ondergaan; een helder
licht schijnt nu voortaan; het duister wijkt bij Mij vandaan.

Al wat in nevelen was gehuld, wordt door Mijn komst volmaakt vervuld. Ik ben
de blinkende Morgenster. Al vroeg het eeuwenlang geduld, wat God beloofd
heeft, wordt vervuld. Ik ben de blinkende Morgenster. Ik ben de Oorsprong van
de tijd. Ik ben het Einde in eeuwigheid. Door Mij kwam David op de troon,



tegelijk ben Ik zijn Zoon. Ik ben de blinkende Morgenster. Hoe zalig is wie door
Mij leeft en door Mij eeuwig leeft. Hoe zalig is wie door Mij leven heeft. Amen!

Muzikaal intermezzo

Sursum Corda: Er gloort weer hoop (R. van Buuren van den Berg)

Is je hart gevuld met zorgen, denk je dat je het niet redt, weet dan dat de
Vader luistert naar de zucht in jouw gebed. Als je in het duister ronddwaalt, is
Hij altijd toch dichtbij. Vertrouw op Hem, Hij geeft je hoop: Zo liefdevol is Hij!
Refrein: Er gloort weer hoop, want God is bij je. Hij maakt je hart van zorgen
vrij. Heb je het moeilijk, Hij is er altijd. Wees toch verheugd, verheugd! God is
dichtbij, dichtbij! Met God is alles mogelijk, kunnen wij het leven aan. Hij
veroordeelt niet, want Jezus is voor ons die weg gegaan. Hef je ogen naar de
hemel, leef je leven in geloof. Je zal zien dat het niet donker is, Zijn licht wordt
niet gedoofd! Uit de as ontspringt een bron, over ziekte schijnt de zon. Wij
houden vol, geven niet op. Hij geeft ons hoop! Refrein:

Samenzang: Een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen

Kijken wij naar U omhoog

Biddend om een nieuwe morgen

Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht



U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen 3x

Woorden van dank: Peterke van Honk

Bij de uitgang is er een collecte of u kunt gebruik
maken van de QR code hiernaast!

Of u kunt wat overmaken op onze bankrekening:

NL94RABO0374357447

Uw gift is van harte welkom!

U/ jij wordt van harte uitgenodigd om na afloop
een kopje koffie/ thee of fris te komen drinken
in Eben-Haézer

Hebt u genoten van deze avond en lijkt het u fijn om met ons mee te zingen?
Dan bent u van harte welkom op onze repetitieavonden!
Op de woensdagavond vanaf 19.45 uur
in Eben-Haézer

Wilt u ons jaarlijks ondersteunen, dan kunt u donateur van ons koor worden.
Meer informatie: Peterke van Honk 06-48807346






